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Een jongeman schrijft zijn meisje, dat hij onver- 
wacht is opgeroepen. Dat doet hij in zijn wat  
onbeholpen schoolhandschrift, in gedragen stijl, 

mét spelfouten, neergekrabbeld op de adreszijde van 
een ansichtkaart van Huize Oolde. W., laten we hem 
Willem noemen, moet “naar dienst”. Vermoedelijk gaat 
de schrijver onder de wapenen, een tegenslag voor het 
prille geluk; hij durft het zijn Gerritje nauwelijks mee 
te delen….
Helaas is het briefje niet gedateerd. Hoewel het ansicht-
kaartje uit de eerste jaren van de 20ste eeuw stamt, is het 
vermoedelijk pas later beschreven, misschien wel in de 
Eerste Wereldoorlog, toen zo’n 500.000 Nederlandse 
mannen werden gemobiliseerd en werk en gezin in de 
steek moesten laten.

Lieve Vriendin.
In een goede welstand zet ik mij neder om een letter 
of wat tot u te doen schrijven en ik hoop dat u ook in 
die zelfde welstand moog zijn. Ik heb verleden week 
bericht gekregen dat ik donderdag naar dienst moet. Nu 
lieve Gerritje ik dacht bij mij zelfen, ik wil u dat maar 
schrijven, om dat wij een tijd met elkander gegaan heb 
en u moet niet kwaad worden dat ik u dat niet eerder 
gezegd had, want ik heb het niet eerder geweten want 
wij dachten niet anders als ik was vrij. Nu breek ik af 
met de pen, maar niet met het hart. Wees gegroet van 
mij die u zoo innig bemind.
W. van Beek

Oude correspondentie

Soldatenleed?
CeesJan Frank

Is er iemand onder de lezers, die nog iets weet te 
vertellen over W. van Beek en zijn geliefde Gerritje? 


