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in Lochem gewerkt. Zus Aletta Jacobs heeft toen nog een 

tijd bij hem gewoond en hem in zijn praktijk geassisteerd. 

Julius Jacobs vertrok in 1877 als officier van gezondheid in 

het Nederlands Oost-Indische leger naar de Oost. Uit een 

krantenartikeltje uit een jaar daarvoor blijkt al een zekere 

interesse van (D.J.?) Jacobs voor het Indische leger. 

Twaalf jaar later, in 1889, kwam Jacobs met zijn gezin 

voor een verloftijd van twee jaar weer naar Lochem. Daar 

vestigde de familie zich eerst aan de Graaf Ottoweg en 

 later aan de Stationsweg. Lochem beviel hun blijkbaar 

wel. Onder de groep van Indische verlofgangers die in 

Lochem verbleven, zijn veel legerofficieren te vinden, 

daarnaast veel hogere ambtenaren en tenslotte een aantal 

planters. Dat laatste zal wel komen door de aanwezigheid 

van de Tropische Landbouwschool in Deventer. Studenten 

van die school kwamen gedurende hun opleidingstijd nogal 

eens vanuit Deventer met de tram via Lochem naar de Dolle 

Hoed. Dat was in die tijd een heel bekend uitgaansadres en 

vanuit Deventer met de tram goed te bereiken. Daar hadden 

ze blijkbaar zo’n goede herinnering aan over gehouden, dat 

ze hun verloftijd graag in Lochem wilden doorbrengen. Uit 

de lijst van inwoners met een beroepsmatige band met Indië 

is ook af te lezen, wie van hen zich na hun pensionering in 

Lochem hebben gevestigd. Dat blijken 22 echtparen te zijn, 

veelal gepensioneerde N.O.I.-ambtenaren en officieren van 

het N.O.I.-leger. Onder hen moeten zich de mensen bevinden 

die hun woning voorzien hebben van een Maleise naam, om 

de band met ‘hun’ Indië niet te verliezen.

De Indische verandah3       

Niet alleen een Maleise naam op de gevel van een huis laat 

de band met Indië zien. Er is nog een wat meer verborgen 

link bij sommige oude huizen te vinden, die een zekere 

band met Indië verraadt.

Toen Frederike van Uildriks zich in 1896 met haar partner 

Vitus Bruinsma aan de Nieuweweg in Lochem vestigde, 

vermeldde ze op 4 juni juichend: “Elke dag theedrinken 

onder de verandah. Heerlijk viertal de 2 verandahs en de 2 

kamers.”
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Java-bode 30-6-1876, uit het artikel ‘Giften voor het Rode Kruis’.
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Wij vinden een veranda eigenlijk niet erg bijzonder meer. 

Maar dat was niet altijd zo. Het volgende stuk tekst 

van Ben Kooij4 legt duidelijk uit wat de link is tussen 

de veranda en Indië: “In de negentiende eeuw was er 

grote belangstelling voor onze overzeese gebieden. Op 

 tentoonstellingen en exposities kon je kennis maken met 

het leven in de tropen en de producten die daar werden 

verbouwd. Veel Nederlanders vertrokken naar Indië om 

hun geluk te  beproeven op bijvoorbeeld de suiker- of 

theeplantages. Goedverdienende Nederlanders lieten in 

Indië luxe huizen bouwen, aangepast aan de tropische 

omstandigheden. Een van de kenmerken van die huizen 

was de veranda, in Indië een eeuwenoud fenomeen. De 

veranda had een belangrijke functie als verlengstuk van 

de huiskamer: in het drukkende, zwoele klimaat woei 

daar een aangenaam briesje. Je zat beschut tegen de felle 

zon en je bleef droog bij tropische stortbuien. Mensen 

die in de Oost fortuin hadden gemaakt, wilden ook in 

Nederland huizen met veranda’s, ook wel omschreven als 

overdekte galerijen of overdekte aanbouwen. Het Indisch 

Bouwkundig Tijdschrift  speelde een belangrijke rol in de 

kennisuitwisseling over de bouw ervan, waarbij de huizen 

in de kampong als inspiratiebron dienden.”

De huizen in Indië van de kolonialen, de zgn. 

 plantersvilla’s, waren vaak voorzien van meerdere veran-
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Huize Aurora aan de Nieuweweg, rond 1915.

Je moest je dan tegen de tijd dat de 
hoofdfilm begon, verstopt hebben 

in de garderobe.

Heuvel-Enk met de grote veranda aan de Zwiepseweg (circa 1910).
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Twee veranda’s ergens in Nederlands Oost-Indië, 
omstreeks 1900, in gebruik als een verlengstuk van de 
huiskamer.
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Deze foto heeft niets met de repatrianten uit de periode 1946 – 1964 
te maken. Hij komt wel uit het beeldarchief van het Genootschap. De 

foto is uit 1938 en is gemaakt bij een optocht van versierde wagens 
ter gelegenheid van het 40-jarig regeringsjubileum van koningin 

Wilhelmina. Wel echter een foto met een Indische link. 
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da’s, vaak aan alle kanten van de woning. Het maakte het 

huis luchtiger en daardoor het leven in een warm klimaat 

beter te verdragen.

Vaak zijn deze veranda’s later van wanden met glas 

voorzien, omdat ons klimaat toch vaak niet altijd zo 

aantrekkelijk was en is om ‘buiten’ te kunnen zitten. Maar 

de foto van Villa Berlage aan 

de Zwiepseweg toont dat er 

hier en daar nog steeds een 

vleugje Indisch bouwen in 

Lochem is te zien. Hier zijn 

de drie veranda’s gelukkig 

wel in hun oorspronkelijke vorm behouden  gebleven.

De laatste fase van dit ‘Indiëverhaal’: de Indische repatrianten 

(1946-1964)

Eigenlijk een niet zo heel prettige afsluiting van het 

verhaal. Na de Tweede Wereldoorlog werd het al gauw 

duidelijk dat de inheemse bevolking van Indië de 

 Nederlandse overheersing meer dan beu was en 

zelfstandig wilde zijn. Dat was voor de Nederlandse over-

heid moeilijk te accepteren, maar zij moest onder druk 

van de grote mogendheden daar uiteindelijk toch aan toe 

geven. Al gedurende de Japanse bezetting van Indië was 

een deel van de inheemse bevolking al behoorlijk agressief 

geworden tegen de ‘overheersers’. Dat leidde ertoe, dat 

een deel van de Indische Nederlanders na het beëindigen 

van de oorlog zo spoedig mogelijk naar Nederland ver-

trok. Toen de Indonesische regering na het onafhankelijk 

worden in 1949 de Indische Nederlanders twee jaar de tijd 

gaf om te kiezen voor het Indonesische staatsburgerschap, 

wilden ze blijven, was dat voor velen het moment om te 

vertrekken naar het moederland. Veelal waren hun bezit-

tingen door de Indonesische regering in beslag genomen.

Tussen 1946 en 1964 repatrieerden 300.000 Indische 

Nederlanders in vier golven naar ons land; 50.000 van hen 

emigreerden weer naar de Verenigde Staten, Canada en 

Nieuw Zeeland. 

“Nederland had zo vlak na de oorlog zijn 
handen vol aan zichzelf en zat niet bepaald 

op deze groep te wachten.”

Deze groep vormde feitelijk de eerste grote golf migranten 

die Nederland na de oorlog moest verwerken. Deze 

 massale uittocht heeft jarenlang te boek gestaan als 

‘de repatriëring’; een term waarmee goede zorg en 

 overheidssteun werd gesuggereerd. De werkelijkheid was 

anders. Nederland had zo vlak na de oorlog zijn handen vol 

aan zichzelf en zat niet bepaald op deze groep te wachten. 

Hoewel zij vanwege hun trouw aan ‘Koningin, volk en 

vaderland’ de nieuwe Republiek Indonesië min of meer 

gedwongen moesten verlaten, werden zij geacht de kosten 

van de overtocht, de ‘huisvesting en opvoeding’, en de (vaak 

tweedehandse) kleren en inboedel zelf te betalen. De 

gemêleerde groep Indische Nederlanders werd voor het 

grootste gedeelte ondergebracht in verschillende voormalige 

werkverschaffingkampen en het voormalige doorgangskamp 

Westerbork, na de oorlog omgedoopt tot Woonoord De 

Schattenberg, waar de rollen prikkeldraad nog omheen 

lagen. 

Een zeer grote groep vond uiteindelijk onderdak in zoge-
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In het beeldarchief van het Historisch Genootschap is slechts één 
foto van Indische repatrianten te vinden. Het laat een groepje 
 repatrianten zien tijdens een folkloristische dansoptreden in Lochem 
in 1958.
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naamde contractpensions. Begin 1950 riep de overheid via 

landelijke dagbladen eigenaren van hotels en pensions en 

andere locaties op om een opvangcontract aan te gaan. De 

pensionhouders kregen een dagvergoeding van vier gulden 

per persoon en drie gulden voor baby’s en jonge kinderen. 

De beheerder mocht er volgens de richtlijnen van de over-

heid per bewoner per dag 49 cent aan verdienen. Dat was 

de richtlijn, maar nogal wat  pensionhouders  ontdekten 

dat ze flinke winst konden maken door te besparen op 

eten, verwarming en douches. De ‘top-3’ van  goedkoopste 

groenten bestond uit andijvie, witlof en spinazie. Eind 

1950 waren er met vierhonderd hotels en pensions contrac-

ten gesloten en is onderdak gevonden in vijftig voormalige 

werkverschaffingkampen van de Dienst  Uitvoering Werken 

(DUW). In de jaren er na zou het  aantal  contractpensions 

oplopen tot 835.

Ook in Lochem waren van deze contractpensions. Ze zijn 

me niet allemaal bekend, maar het gaat hierbij om onder 

meer de huizen Endepol aan de Berkel, Beau Regard aan 

de Zwiepseweg en Mon Désir aan de Tramstraat. Het 

waren leegstaande villa’s of pensions en hotels, die op dat 

moment slecht liepen.

Er is nauwelijks beeldmateriaal uit de tijd van de 

 repatrianten in Lochem. De meesten van hen hebben ook 

maar kort in Lochem verbleven, tot ze ergens een woning 

kregen toegewezen. 

“Het waren leegstaande villa’s of pensions 
en hotels, die op dat moment slecht liepen.”

In 2014 ontving het Historisch Genootschap een brief 

van een Dolf V. met het verzoek, of wij hem zouden kun-

nen vertellen in welk pension in Lochem hij met zijn 

 moeder gedurende een paar maanden had verbleven. 

 Waarschijnlijk ging het hierbij om pension Mon Désir aan 

de  Tramstraat. In zijn mail schreef hij o.a. het volgende: 

“Van juni t/m augustus 1956 hebben mijn moeder en ik 

‘gewoond’ in een huis in uw gemeente waar, zeker in die 

tijd, mensen uit Indonesia ( tijdelijk) werden ‘opgevan-

gen’. Het was voor mij toen de eerste, echte kennismaking 

met Nederland.Het weinige wat ik mij nu nog van die 

paar maanden herinner, is mijn kort verblijf in dat huis, 

mijn schooltijd én....mijn nieuwe fiets! Voor het eerst van 

mijn leven had ik een fiets! En wel een met terugtraprem 

én in een groen- blauwe kleur geschilderd. Ik weet zelfs 

niet méér in welke straat dat huis heeft gestaan.

Wél ‘weet’ ik dat het een groot huis moet zijn geweest; met 

een voordeur recht in het midden en daarachter een steile 

trap omhoog naar de verdieping waar aan weerszijden van 

een ( in mijn herinnering) lange gang kamers waren. In 

één van die kamers ‘woonden’ wij. Van het interieur kan ik 

mij niks meer herinneren; wel dat ik het een grote kamer 

heb gevonden, en dat ik mij er niet zogezegd ‘senang’ heb 

gevoeld.

Onlangs was ik in Lochem en meende dat één van de 

 zogenaamde ‘Koloniale Villa’s’ misschien wel het huis 

geweest kon zijn, waar wij in juni 1956 werden opgevan-

gen en gewoond hebben. Nog steeds, ook nu ik er weer 

aan  terugdenk, heb ik niet het gevoel dat wij daar in alle 

opzichten hebben ‘gewoond’. 

Het was ook mij, hoe jong ik toen was, niettemin duidelijk 

dat ons verblijf daar van tijdelijke aard zou zijn; van enige 

hartelijkheid van de kant van degenen die ons daar hebben 

gehuisvest was geen sprake! 

Zoals ik reeds schreef: ik voelde mij dáár niet ‘senang’!” 
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Noten
 ·  1-De naam Indië wordt hier gebruikt, omdat het vaak zo genoemd werd en wordt, maar 

eigenlijk gaat het hier om voormalig Nederlands Oost-Indië (N.O.I.), nu Indonesië.

 ·  2-Hoe kwamen de huizen aan hun Indische namen? Roemah Senang Sekali (hier voel ik 

me thuis) – destijds gelegen aan de Barchemseweg 85. Gebouwd ca. 1905 voor Coenraad 

Cornelis Arnoldus van Burg en zijn gezin. Ze kwamen van N.O.I., waar hij als luitenant 

bij de marine werkzaam was geweest. Zij gaven het huis de naam. Het huis droeg die 

naam tot 1970, toen de hr. De Graaf het pand kocht en er hotel-restaurant Hoog Langen 

begon. Soeka Senang (heel gelukkig) – destijds gelegen aan de Vijverlaan 11, later 

werd de naam veranderd in Marinus Naefflaan. Het huis werd in 1911 in opdracht van 

Marinus Naeff gebouwd. Het pand werd tussen 1911 en 1922 verhuurd. In 1922 kocht 

Willem Bronkhorst het pand en ging er met zijn vrouw en kinderen wonen. Hij was als 

commissionair in effecten werkzaam geweest op Java. Daar woonde het gezin in de stad 

Soekaboemi. Ze vertrokken in 1927 vanuit Lochem naar Den Haag. Het huis werd ver-

huurd, maar bleef hun eigendom tot bakker Jansen uit Lochem het pand in 1952 kocht en 

er hotel-restaurant De Vijverhof begon. Djapara (regentschap op Java) – destijds gelegen 

aan de Zwiepseweg 46. Willem Adriaan van Aken liet zich in mei 1883 in Lochem inschri-

jven als gepensioneerd O.I.-ambtenaar, samen met zijn vrouw en 4 kinderen. Hij was o.a. 

assistent-resident van Djapara geweest.  Iled (Deli) – destijds gelegen aan de Nieuweweg 

12; bouwjaar ca. 1880. Het pand heeft verschillende bewoners gekend, voordat Jan Daniël 

Naeff zich er in 1914 met  zijn vrouw vestigde. Hij is degene, die het huis de naam Iled 

gaf. Jan Daniël Naeff was namelijk op 13-5-1883 te Sipirok op het eiland Sumatra ge-

boren, dichtbij de streek Deli. Hier in ons land vooral bekend van de Deli-tabak. Pondok 

( tijdelijk optrekje, vakantiehuisje) – destijds gelegen aan de Zwiepseweg 21 in Barchem. 

Het huis is, net als Roemah Senang Sekali en Iled, ondertussen afgebroken en vervangen 

door een ander pand. Het huis, dat er uitzag als een niet zo groot Indisch plantershuis 

werd in 1933 gebouwd voor Martinus Jacobus van Doorn en zijn vrouw. Hij werd in 1905 

in Padang op Sumatra geboren, maar heeft het grootste deel van zijn leven in Nederland 

gewoond. Van Doorn was destijds een bekend kunstenaar (schilder en graficus). De 

opkomst van het nationaalsocialisme stemde hem somber. In 1938 verhuisde het echtpaar 

naar Ukkel bij Brussel. Toen de Duitsers dan ook in 1940 Brussel binnentrokken, maak-

ten Van Doorn en zijn vrouw een eind aan hun leven.

 ·  3-Het woord verandah kom je in verschillende vormen tegen, zoals waranda, varanda, 

warande, veranda. Het is een benaming welke is overgenomen uit het Engels en dat heeft 

het woord weer ontleend aan het Hindi.

 ·  4-Ben Kooij is specialist bouwhistorie bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Hij 

schreef in het blad Herenhuis van juli/augustus 2016 het artikel ‘Verrukkelijke veranda’s.’


